
 

       

        

 

Hey jij daar, zit jij in groep 4,5 of 6? En zit jij nog niet op kaatsen maar lijkt het 
je leuk om met mooi weer lekker buiten te zijn met je klasgenoten/vriendjes dan ben 

je welkom op onze kaatsclub! 

Kom gerust vrijblijvend langs. Neem eens een kijkje bij op ons kaatsveld en doe 
eventueel lekker mee. 

Wij trainen van op donderdag van 18.15 tot 19.15 uur.  Neem (als je zonder ouder 
komt) wel even contact op met onze trainer Aizo Veltman (06-83985514). 

 

De komende 2 donderdagen ( 15 en 22 mei)  is er een speciale start training voor 
nieuwe kinderen die het willen proberen. 

Onze vereniging: doel is naast leren kaatsen ook lekker buiten sportief bezig zijn en 
de gehele zomerperiode, dus ook als je niet op vakantie gaat, heb je een leuke 
activiteit in de week. De contributie houden we laag namelijk maar €15,-. Het 
kaatskamp op de laatste vrijdag/zaterdag van de vakantie is ook een prachtige 

belevenis die je niet wilt missen.  

Op zondagmiddag 25 mei is er vanaf 15.00 bij ons op het kaatsveld 
Ouder-Kind kaatsen. Een leuke kans om zelf of samen met je ouders 

kennis te maken met onze vereniging. Ook hier ben je van harte welkom 
en zijn geen kosten aan verbonden. (laat wel even weten dat je komt 

door een berichtje te sturen naar Aizo, 06-83985514) 


